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De opvoeding van een boosaardig genie 
  door Gerhard Lauck 

 

Deel 5 

 

Geweldige mannen en vrouwen 
  

In de loop der jaren heb ik veel geweldige mannen en vrouwen ontmoet. Som-

mige beroemd. Sommige niet beroemd. Hier zijn er een paar. 

  

  

Kolonel Hans-Ulrich Rudel 

  

   Hans-Ulrich Rudel was de meest gedecoreerde soldaat in de Wehrmacht. Adolf 

Hitler creëerde speciaal voor hem een medaille! Hij vloog 2500 gevechtsmissies 

en vernietigde persoonlijk 500-600 tanks en bracht zelfs een slagschip en een 

kruiser tot zinken! 

   Het was een eer om bij hem thuis in Kufstein uitgenodigd te worden! 

   Natuurlijk hingen zijn medailles trots in een kistje aan de muur. Ik bekeek ze ter-

wijl zijn zoontje op mijn schouder zat. Deze jonge Tarzan-fan wist mijn pen te 

stelen en in zijn hamsterkooi te verstoppen. Zijn mooie jonge moeder vond de pen 

en gaf hem glimlachend terug. 

   Terwijl Rudel en ik over een bergpad wandelden, vroeg hij of ik hoogtevrees 

had. Ik wist niet waar hij op doelde tot ik door de struiken keek. We waren maar 

een paar meter verwijderd van een klif!  

   Terug bij hem thuis dronken hij, zijn vrouw, schoonmoeder en ik samen thee. 

   Rudel merkte op dat hij soms wenste dat hij scheve ogen had, omdat de Japan-
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ners hun veteranen beter behandelen dan de Duitsers. 

   Hij klaagde ook dat als Duitsland meedogenlozer was geweest, het de oorlog 

zou hebben gewonnen. (Dit thema kwam later terug in mijn amusante interview 

met Chris Wallace). 

   Later bracht zijn vrouw me naar het treinstation. 

   Toen Rudel enkele jaren later stierf, verbood de Duitse regering haar militairen 

om deel te nemen aan zijn begrafenis. Drie dappere Luftwaffe-piloten trotseerden 

het bevel. Ze vlogen over zijn graf en kantelden hun vleugels. Dit resulteerde in 

hun ontslag. 

   Dit gebrek aan respect voor een oorlogsheld, alleen op politieke gronden, is 

typerend voor het bezettingsregime. Verraders hebben geen eergevoel. 

  

   

Helmut Sündermann 

  

   Helmut Sündermann was plaatsvervangend perschef in het Derde Rijk. Hij had 

me uitgenodigd om hem te bezoeken, maar stierf een paar dagen voordat ik daar 

aankwam. Ik vermeld hem hier toch. Ik was nog een tiener toen dit allemaal 

gebeurde. Ik weet niet of hij potentieel in mij zag of gewoon een goedbedoelende 

jongere probeerde te inspireren. (Hetzelfde geldt voor andere notabelen uit het 

Derde Rijk die me schreven.) Hoe dan ook, hij inspireerde me. Dit droeg bij aan 

mijn vastberadenheid. Ik ben hem deze vermelding verschuldigd! 

  

  

Michel 

  

   Michel was vrijwilliger geweest in de Franse Waffen-SS. Toen ik hem voor het 

eerst persoonlijk ontmoette, pakte hij mijn schouders en kuste me op beide 

wangen. Een beetje beschaamd glimlachte ik en merkte op: Het is maar goed dat 

ik weet dat je Frans bent. Anders zou ik je daarvoor slaan! 

   Als jonge man was hij verscheurd. Aan de ene kant wilde hij de Duitsers helpen 

in hun strijd tegen het communisme. Aan de andere kant wilde hij zijn land niet 

verraden. 

   De rekruteerder van de Waffen-SS verzekerde hem dat hij alleen tegen de 

Sovjets zou vechten. Niet tegen zijn landgenoten. Hij zou niet gevraagd worden 

om vrienden of verwanten in het Franse verzet te verraden. (Het Franse verzet, 

zelf grotendeels communistisch, was minder ridderlijk. Meer dan 200.000 Franse 

"collaborateurs" werden na de oorlog vermoord!) 

   Hij sloot zich aan bij de Franse Waffen-SS. Zijn verslag uit eerste hand van de 
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Slag om Berlijn verscheen in een van onze eerste krantenedities. 

   Na de oorlog ging hij bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Op zijn foto's stond 

zijn knappe eerste vrouw naast een jeep in de woestijn met een machinepistool in 

haar hand. 

   Toen de Gaulle Frans Algerije verkocht, sloot hij zich aan bij de OAS. Later bel-

andde hij in ballingschap in München met zijn tweede vrouw, een jonge Duitse 

vrouw. Daar heb ik hem ontmoet. 

   Nadat zijn kat een paar sokken uit mijn koffer had gestolen, kreeg ik de 

codenaam "sokkenverkoper". Hij tekende ook een cryptische reeks symbolen op 

een stuk papier en overhandigde het me zonder uitleg. Hij verduidelijkte niet of dit 

een persoonlijke code was of verband hield met iets belangrijkers... 

   Tijdens een bezoek ging de telefoon. Hij nam op en had een kort gesprek. Daar-

na draaide hij zich naar me toe en zei: Dat was het hoofdbureau van politie. De 

politie is onderweg. We hebben tijd om onze wijn op te drinken, maar dan moeten 

we gaan. 

   We verlieten zijn huis, liepen een blokje om naar een herberg, bestelden wijn en 

vervolgden ons gesprek alsof er niets was gebeurd. 

   Deze herberg was eigendom van een Italiaanse fascist die getrouwd was met een 

Duitse vrouw. We waren dus onder vrienden. 

   Er was hier een grappig voorval. Mijn Franse vriend had nog meer gedronken 

dan ik en werd een beetje "luidruchtig". Een jonge Duitser die naast ons zat, 

mengde zich onschuldig in ons gesprek. Hij was geschokt door sommige uitspra-

ken van de Fransman. 

   Elke keer als ik hem er eindelijk half van kon overtuigen dat we niet zo monster-

lijk zijn als de media ons afschildert, flapte de Fransman er iets uit als: Ze zouden 

allemaal vermoord moeten worden! 

   Dan zou ik helemaal opnieuw moeten beginnen! 

  

  

Karl-Ferdinand Schwarz 

  

   Karl was een oude SA-man. Het klikte meteen tussen ons. Het verschil in 

leeftijd en achtergrond betekende niets. Het was alsof we elkaar al ons hele leven 

kenden. 

   Toen de communisten zijn vriend doodden, handelde hij alleen zonder toestem-

ming van de SA-leiding. Als oud-soldaat wist hij hoe hij met explosies om moest 

gaan. Het eindresultaat was een licht beschadigd hoofdkwartier van de communis-

ten. 

   Een andere keer verstopte zijn moeder zijn pistool in de fruitschaal. De politie 
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doorzocht het appartement zonder succes. 

   Ik heb anderen zoals Karl ontmoet. Ik noem hem zowel vanwege zijn eigen ver-

diensten als als vertegenwoordiger van hen allemaal. 

  

  

Friedhelm Busse 
  

   Friedhelm was ook een veteraan van de Europese kruistocht tegen het com-

munisme. Toen hij stierf, wilde hij begraven worden met de vlag waaronder hij 

zijn land had gediend. 

   Helaas was dit verboden in deze "vrije democratie". 

   Een jonge kameraad liet discreet een opgevouwen vlag in het graf glijden. De 

Politie zag hem. Dit resulteerde in het opgraven van het graf en de arrestatie van 

de jonge kameraad! 

   Eerzame mannen respecteren een gevallen vijand! Een oneervolle pseudo-

democratie bezoedelt hun graf! 

   Einst kommt der Tag der Rache! 

  

  

 Armin 

  

   Armin vocht zowel in de Wehrmacht als in het Weerwolvenverzet na de officiële 

capitulatie. Hij nam deel aan de opstand in Braunschweig. Zijn onconventionele 

fondsenwerving bracht hem in de gevangenis en kostte hem zijn eerste gezin. 

   Hij was zeker hardcore! 

   Hij was een van onze eerste ondergrondse leiders. In de daaropvolgende jaren 

was hij extreem succesvol. Op een gegeven moment klonk een officiële kor-

tegolfradio-uitzending van de regering zo wanhopig dat sommige luisteraars 

dachten dat de verzetsbeweging op het punt stond een grote stad in te nemen! 

   Zijn volgende gevangenschap kostte hem zijn tweede gezin. 

  

  

Otto Riehs 

  

   Otto was een van de weinige soldaten die het Ridderkruis bij het IJzeren Kruis 

kreeg. Hij bemande een anti-tank kanon, alleen en gewond, en sloeg eigenhandig 

een aanval van 17 Russische tanks af! (Hij gaf me een exemplaar van Der 

Landser, dat deze actie beschreef). 

   Na de oorlog was hij actief in het verzet. Hij reed taxi en had een boa constrictor 
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als huisdier. 

  

  

Gretchen 

  

   Gretchen was een oude Bund-girl, die mijn lang lijdende geheim werd. Ze wordt 

elders in dit boek beschreven. 

  

  

Michael Kühnen 

  

   Michael Kühnen begon in de underground in de jaren 1977 onder Armin. Later 

werd hij de meest prominente figuur in de "juridische tak" van de beweging. We 

werkten nauw samen. Op een gegeven moment bood ik zelfs aan om een "legaal" 

tijdschrift te drukken voor zijn legale tak, maar hij dacht dat het regime het toch 

wel zou verbieden onder welk voorwendsel dan ook. 

   Na zijn eerste gevangenisstraf van vier jaar keerde hij terug naar de strijd. Na 

zijn tweede vier jaar gevangenschap deed hij hetzelfde. Dit soort toewijding 

dwingt respect af! 

   Na een decennium van activisme stierf hij jong. Hij had de helft van zijn vol-

wassen leven in de gevangenis doorgebracht voor geweldloze politieke activiteit-

en. In een zogenaamde "vrije democratie". Het regime noemt deze onderdrukking 

"het beschermen van de democratie". Met een uitgestreken gezicht! 

   Eerlijke mensen, ongeacht hun overtuiging (!), noemen het iets anders. 

  

  

"Kameraad X" 

  

   "Kameraad X bevindt zich in een zeer moeilijke situatie. Daarom kan ik hem 

niet bij naam noemen. Het volstaat te zeggen dat hij het meer dan verdient om 

genoemd te worden! 

  

  

Amerikaanse bondgenoten 
  

   Enkele gelijkgestemde non-profitorganisaties hebben ons erg geholpen. 

   Eén in het bijzonder viel op, vooral tijdens onze opstartfase. Ze stelde nooit 

voorwaarden en eiste geen wederdienst. Ik had deze groep ontdekt in het telefoon-

boek toen ik tijd aan het doden was op een vliegveld. Toen ik de groep bezocht en 
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het werk zelf observeerde, was ik erg onder de indruk van wat ik zag. Maar de 

publicatie en het "publieke imago" buiten de eigen omgeving hadden veel 

liefdevolle zorg nodig. 

   Bezoekjes aan hun hoofdkwartier waren altijd interessant. Op een nacht vloog er 

een molotovcocktail door het raam en ontplofte in de kamer naast waar ik sliep. Ik 

was zo moe dat ik het door iets anders liet doven. Dit routine-incident werd de 

volgende avond echter niet eens genoemd tijdens de wekelijkse vergadering. Toen 

ik vroeg waarom, zei de spreker: Ik was het vergeten. 

   Ik heb deze buurt in de jaren 1970 vaak bezocht. Later heb ik er zelfs zelf een 

aantal jaren gewoond. Ik heb de enorme lokale steun voor deze openlijk na-

tionaalsocialistische organisatie met eigen ogen gezien. 

   Twee sleutelfactoren hebben bijgedragen aan hun succes. Ten eerste, de juiste 

omgeving. Dit was een solide blanke etnische volksbuurt die bedreigd werd door 

"integratie" en de misdaadgolf die dat onvermijdelijk met zich meebracht. Ten 

tweede voerden de lokale White Power activisten een systematische en langdurige 

campagne. Dit was niet de geïsoleerde, hit-and-run publiciteitsstunt strategie, die 

Rockwell "fase één" noemde. 

   De effectiviteit van deze aanvankelijk strikt lokale organisatie werd op drama-

tische wijze aangetoond door het volgende feit: Toen burgemeester Daley senior 

van Chicago, de "koning-maker" van de Democratische partij, op de publieke tele-

visie beloofde om het hoofdkwartier van de partij te sluiten, vertelden zijn eigen 

districtleiders van de Democratische partij hem dat dit hem te veel stemmen zou 

kosten aan de zuidwestkant van Chicago. Daley krabbelde terug! 

   Ik vergelijk deze prestatie met de campagnes van David Duke voor de 

wetgevende macht en gouverneur. Duke won de eerste en miste nipt de tweede, 

maar won wel de meerderheid van de blanken in de staat! 

   Toen de stad hun zeer effectieve buurtbijeenkomsten blokkeerde, dreigden ze in 

een zwaar Joodse buurt te gaan marcheren. Er was uitgebreide media-aandacht. 

We benadrukten in elk interview dat dit slechts een tactiek was om de stad onder 

druk te zetten om ons recht op het houden van bijeenkomsten in blanke buurten 

terug te geven. Maar de pers negeerde dit bijna altijd. In plaats daarvan werd het 

afgeschilderd als een primitieve provocatie. 

   Dankzij de ACLU trok de stad zich terug. Er waren twee grote overwinningsbi-

jeenkomsten. Ik nam aan beide deel als geüniformeerde stormtrooper. 

   De eerste bijeenkomst was in de binnenstad. Zowel de aanwezigheid van politie 

als de overwegend vijandige menigte was enorm. 

   De tweede bijeenkomst was in onze eigen buurt. De politie schatte de menigte 

op 5.000 mensen. Deze menigte was helemaal pro-partij! Honderden droegen 

White Power T-shirts compleet met hakenkruis. 
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   De vele journalisten zagen er doodsbang uit! Op een gegeven moment begon de 

menigte zich te keren tegen de "anti-blanke nieuwsmedia". Een van onze mannen 

moest tussenbeide komen en hen redden. 

   Deze gebeurtenissen overtuigden me ervan dat het hakenkruis inderdaad een 

haalbare optie was, als mensen het associëren met de ENIGE beweging die bereid 

is om hen te verdedigen. In die tijd was dat zo: Swastika = White Power. Houd je 

buurt wit en veilig!  

   Vandaag is de vraag: Wil je dat je kinderen in een derdewereldhel leven? Zo niet, 

dan moet je de rassenkwestie onder ogen zien. En Vecht terug! 

   Deze lokale organisatie had me veel geholpen. Nu wilde ik het helpen. 

   Het was voor alle onafhankelijke lokale groepen duidelijk dat er een nieuwe na-

tionale organisatie nodig was. Maar omdat ze ooit verbrand waren, waren ze alle-

maal huiverig om zich ondergeschikt te maken aan een nieuwe nationale 

"dictator". 

   Ik analyseerde de situatie, schreef een grondige analyse en stelde een plan voor 

om deze consolidatie te bereiken. Dit plan werd aangenomen. Het slaagde. De 

bekroning vond plaats precies in het midden van het tijdsbestek dat ik had voor-

speld. 

   Bovendien werd ik hoofd van de publicatie- en administratieafdeling. Het was 

een duidelijke win-win voor alle betrokkenen. Meer efficiëntie betekende minder 

werk en tegelijkertijd meer inkomsten. In feite werd ik de derde in rang in deze nu 

nationale organisatie. Ik bleef ook het hoofd van de NSDAP/AO. 

   Bovendien vergrootte dit de markt voor onze "speelgoedbusiness". 

   Ik heb deze term half gekscherend gebruikt voor producten die bedoeld zijn om 

fondsen te werven in plaats van inherente waarde te bezitten. De mooie term is 

"merchandising". 

  

* * * * * 

  

In de jaren 1970 heb ik verschillende reizen naar Europa gemaakt. Voor werk en 

plezier. Natuurlijk deed ik veel aan wat we tegenwoordig "netwerken" noemen. Al 

snel was ik zelfs betrokken bij "clandestiene" activiteiten. 
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